
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

1 juni 2025  Voorganger: ds. Bart Elbert. 

   Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven. 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

ORDE VAN VIEREN 

 

VOORBEREIDING  

 

De 7e zondag van Pasen -  zondag Exaudi – “ Hoort” – Wezenzondag 

 

Eerste Psalm: 47: 1 en 2 

 

Stil moment 

 

Onze Hulp en Drempelgebed  

 

Voorganger:  Genade en vrede,  liefde en barmhartigheid  

      ALLEN:  VOOR ONS ALLEN, HIER SAMENGEKOMEN 

Voorganger:  in de Naam van de Eeuwige 

      ALLEN:  DIE HET LICHT OVER ONS HEEFT UITGEROEPEN 

 DIE ONS KENT BIJ ONZE NAAM EN BIJ ONS WEZEN 

 DIE ZIJN SCHEPPING NIET LOSLAAT. 

Voorganger:   Open ons hart voor de adem van uw Geest 

 open ons oog voor uw licht dat doorbreekt 

 open ons oor voor uw stem 

      ALLEN: BRENG AAN HET LICHT, DE MENS IN ONS , DIE U AL 

HEBT GEZIEN. AMEN 

 

 Lied: 158 B 

 

Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 

zoals de opgaande zon aan de hemel. 
Hij is ons verschenen 



toen wij in duisternis waren 
in schaduw van dood. 

Hij zal onze voeten richten 

op de weg van de vrede. 

  

Kyriëgebed – zingen 281: 1 - na de zin zo bidden wij zingend. 

 

Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrie eleison! 
 

Glorialied: Lied 305: 1, 2 en 3  

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 
Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, / liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

 

ROND HET WOORD 

 

Gebed 

 

Lezing Tenach:  Psalm 31: 1 -11 

 

 



Lied: Psalm 31: 1  

 

          Allen:   Op U vertrouw ik, Heer der heren, 
  Gij die mijn sterkte zijt. 

 Om uw gerechtigheid 

 wil nimmer mij de rug toekeren. 

 Betoon mij uw nabijheid 

 en stel mij in de vrijheid. 
 

Hoge stemmen: Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen, 

snel mij te hulp, o God, 

maak niet uw knecht ten spot. 

De vijand dreigt en legt zijn lagen, 
wees mij dan, Gij geduchte, 

een burcht om in te vluchten. 
 

Lage stemmen:  Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen, 

om uwe naam, o Heer, 
toevlucht en tegenweer. 

Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen. 
Al spannen zij hun netten, 

Gij zelf zult mij ontzetten. 
 

             Allen:   In uwe handen, God almachtig, 

beveel ik nu mijn geest. 
Mijn hart is onbevreesd. 

Ik ben altijd uw trouw indachtig, 
mijn God, die als ik schreide 

mij troostte en bevrijdde. 

 

Evangelielezing: Johannes 14: 15-21 
 

Lied:  663 

 

Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 

als zonlicht om de bloemen 

een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 

zijn wij door Hem bemind. 



Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid. 

 

Overdenking 

 

Lied 825: 1, 3,4 en 5 

 

De wereld is van Hem vervuld, 

die ’t kennen gaat te boven, 

wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 

wien elk zijn tempel bouwt, in wien 

onwetend wij geloven. 

 

Hij blies ons van zijn adem in. 
Hij, hemelhoog verheven, 

heeft ons in Adam één begin, 
één levensdoel gegeven: 

te wonen op zijn aarde, waar 

het goed is, goed om met elkaar 
in zijn verbond te leven. 

 
Hij meet ons tijd en ruimte toe 

genoeg om Hem te vinden. 

Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
wij tasten in den blinde 

naar Hem, uit wie ons leven is. 
Eens treedt Hij uit de duisternis 

en noemt ons zijn beminden. 

 

Ja, Hij is elk van ons nabij, 

hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 

in Hem is heel ons leven. 

Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 



de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Wij geloven 

 

Dankgebed en voorbede – stilte – onze vader –  

 

Collecte: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst. 

 

Slotlied: 686 

 

De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 
 

Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

 
De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 

Zegen. 



Amen – Lied 415:3  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken  

in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Omzien naar elkaar 

- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, verblijft het Scheperziekenhuis. 

- Mw. D. Schuttrups, Jagerslaan, verblijft in Weydestein, Dr. G.H. 

Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen. 

Laten we in gebed en daad meeleven met al onze zieken en mensen die 

zorgen hebben.  

 

Open inloop  

Dinsdagmiddag is er van 14.00 – 16.00 uur de open inloop in de consistorie 

van de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te praten of wat met elkaar te 

delen. Koffie en thee staan klaar. U kunt door de groene zijdeur naar binnen. 

Van harte welkom! 

 

Bloemen.  

De bloemen worden gebracht door: dhr. Cor Flokstra. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. A. Lubberink- Lanting, Karel Palmstraat. 

 

De Zuiderkerk in Nieuw Amsterdam zet de deuren open……. 

 

In 2023 is het idee ontstaan om in de zomermaanden 

de Zuiderkerk een aantal uren open te hebben voor 

belangstellenden. 

Dit is zo goed bevallen dat we het ook dit jaar een 

vervolg geven. 

Vanaf 1 mei tot 1 september a.s. staan de deuren van de kerk op 

zaterdagmiddag weer voor u/jou open van 14.00 tot 16.00 uur.  

Onder het genot van een kopje koffie of thee dat u/jou wordt aangeboden,  

kun je een praatje maken, de kerk bezichtigen, een kaarsje branden en 

genieten van muziek en de rust. 

Uiteraard is er gelegenheid vragen te stellen aan de vrijwilliger die aanwezig 

is. 

Ook ligt er een map met informatie over het kerkgebouw en het prachtige 

orgel en kan een folder worden meegenomen om op een later moment nog 

eens wat na te lezen. 

Vanzelfsprekend is de toegang gratis.  

We hopen veel mensen te mogen begroeten.  

 

Tijdens deze open middagen zijn tevens schilderijen en beeldhouwwerken te 

bezichtigen die gemaakt zijn door kunstenaars uit Zuidoost Drenthe.  

Zij hebben zich laten inspireren door de Joods-Russische schilder Marc 

Chagall. Zeer bekend zijn de geweldige kleuren rood, geel, groen en blauw 

die hij gebruikt in zijn werken. 



Op zaterdagmiddag 14 juni a.s. wordt om 15.00 uur een orgelconcert 

gegeven door Arnold Wiegersma. Vanaf jonge leeftijd raakte Arnold 

gefascineerd door het kerkorgel. Ondanks dat hij geen noten kan lezen, heeft 

Arnold op autodidactische wijze een talent ontwikkeld voor het spelen op 

gehoor. Hij beheerst een breed scala aan muziekstijlen op het orgel, 

waaronder Barok, Psalmen, Opwekkingsliederen, Geestelijke christelijke 

liederen en Film- en theatermuziek . Daarnaast componeert hij zijn eigen 

liederen en maakt hij improvisaties over bestaande liederen. 

Voor dit concert wordt bij de uitgang een vrije gift gevraagd. 

 

U/jij bent van harte welkom!! 

 

Oproep:  Werkgroep liturgisch bloemschikken 

De werkgroep liturgisch bloemschikken wil in de  komende 

pinksterschikking graag  siergras / rietpluimen verwerken. Als er gemeente 

leden zijn die dit in de tuin hebben en we daar wat van mogen gebruiken, 

horen we dit graag. u kunt hiervoor contact opnemen met Anneke Dogger of 

Trijn Hoogeveen.  

 

Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 4 juni zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 

14 dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. 

Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 

551346 
 

Zondag 8 juni 

Voorganger: Ds. Gerda van Vliet 

Organist: Dhr. Johan Westerbeek 

Collecten:  1e Diaconie 

   2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:   Onderhoud gebouwen 

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl 

 

 

 

http://www.pknnav.nl/
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